
 Franciscus, geboren in 1181, kwam uit een zeer rijke
familie. Hij werkte vroeger met zijn vader en vond het erg

leuk om plezier te maken met zijn vrienden. Hij wilde
ridder worden, maar werd gevangen genomen en werd

ziek. Toen hij was vrijgelaten liet hij, na een tijd van
innerlijke crisis, alles achter: huis, geld en vrienden. In de

kerk van San Damiano sprak het Kruisbeeld tot hem en
zei: "Franciscus, ga mijn huis repareren ...". Vanaf die dag
begon hij een leven van gebed te midden van de natuur,
terwijl hij in armoede werkte en het evangelie predikte.

Zijn leven was zo mooi dat veel andere jonge mensen zich
bij hem vervoegden: zo werden de "Franciscanen"

geboren.
 
 


